
17 september 

Beste ouders,
Nog even en het is feest!  
Heel Nederland zet de 
helden van de kinderopvang 
in het zonnetje. De mensen 
die jouw kind begeleiden, 
aan het lachen maken, 
troosten, nieuwe dingen 
leren… Op 17 september 
laten we nog eens zien hoe 
blij we met ze zijn.



Dag van de 
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Professional



Doe je mee?
Leuk! Maar hoe?
Hieronder vind je wat ideetjes:

Laat je kinderen een 
tekening of knutselwerk 
maken.

Spreek met alle ouders 
af dat ieder een kind een 
losse bloem meeneemt 
voor zijn/haar pp.

Maak een complimenten
poster en laat alle ouders 
er iets opschrijven. 



Misschien heb je zelf nog 
veel leukere ideeën…ga 
lekker los! 

DANK! 
Namens de 
beroepsvereniging 
voor pedagogisch 
professionals 
(PPINK)


